
Kesteren liturgie 28-12-25  
Thema: '...de ogen van een kind'.  
 
Stilte, Welkom en Mededelingen 
 
Bemoediging 
V: De Heer zij met U 
G: ook met u zij de Heer 
Groet: 
V Hier is een huis voor God gebouwd 
G: Waar wij samenkomen 
V: opdat Hij ons welkom heet 
G: en naar ons zal horen 
V: Amen   
(gemeente neemt plaats) 
Intochtspsalm lied 280: 1, 2,3 
 
Kyriëgebed 
Antwoord: lied 499: 1, 2, 4 en 5 
 
Schriftlezingen: inleiding  
Als gebed voor de opening van de schrift zingen wij  
Lied 280: 4, 5 en 6  
 
Lezing: Jeremia 31: 10-17   
Lied 806: 1,2, 3 
 
Lezing: Matteus 2: 13-18  
Overdenking   
(tijdens de overdenking: lied 925 "wek mijn zachtheid weer": afspelen en mischien zingen)    
 
Overdenking  
Lied 849: 1,2 en 3 
 
Gebeden afgesloten met het Onze Vader (svp tekst op het scherm) 
Gaven aankondigingen 
 
Slotlied: Lied 675: 1, 2  
 
Zegen:  
 
de Heer zij voor u 
om u de juiste weg te wijzen 
  

de Heer zij achter u 
om u in de armen te sluiten 
en om u te beschermen tegen gevaar 
  

de Heer zij onder u 
om u op te vangen 
wanneer u dreigt te vallen 
  

de Heer zij in u 
om u te troosten 
als u verdriet hebt 
  

Hij omgeve u 
als een beschermende muur 
wanneer anderen over u heen vallen 
  

de Heer zij boven u 
om u te zegenen 
  
zo zegene u God vandaag 
morgen en in eeuwigheid

 


